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Leermeesters
Een leraar speelt badminton met zijn leerling. Is er een mooiere  

illustratie denkbaar van het zinnetje ‘contact voor contract’, waarmee 

we willen zeggen dat de kwaliteit van de ontmoeting bepalend is voor 

onze zin om te leren. In de woorden van Bernard Picart, de maker van 

deze prent: l’Etude veut du relache, leren heeft ontspanning nodig. In 

1714 wisten ze dat dus al.

Misschien is dat wel wat alle leermeesters in deze Vuurvogel gemeen 

hebben: dat ze datgene wat ze aan ons willen overdragen op meester­

lijke wijze weten in te bedden in de ontmoeting die ze met ons aangaan. 

Zo kunnen wij ons openen voor wat er te leren valt. In de woorden van 

Theo Thijssen: ‘Wij hoeven enkel maar een gelukkige klas te zijn.’ En  

Moniek Wolters dicht: ‘Wat ik zoek is een spiegel die in me gelooft.’ Dat 

geluk, die bemoedigende spiegel, zijn hulpbronnen op de dode punten  

in ons leerproces. 

Onze leermeesters zijn onze voorbeelden, in die zin spelen ze een  

belangrijke rol in ons leven en zijn ze richtingbepalend voor ons. Maar 

vlak ook onze eigen rol niet uit: ons verlangen om richting te vinden,  

en ons vermogen om die te zien in zo’n beetje alles wat het leven ons 

aanreikt, of dat nou een lerares, de natuur, muziek of onze eigen sekse 

is. Steeds weer zijn we in staat om te herkennen wat helpend voor ons 

is, en wat ons vooruit kan brengen op ons pad. 

Wist je dat Phoenix en onze driejarige opleiding alweer bijna 30 jaar  

bestaan? Dat bracht ons bij het thema ‘Levenskunst’. Hoe vier jij het  

leven, met zijn ups en downs? En hoe speelt de kunst van ‘het leven  

leven’ een rol in jouw begeleiding? Wat betekent levenskunst voor jou? 

We laten ons graag door je inspireren!

Tot slot verwelkomen we Mirjam Dirkx, die haar debuut als redactielid 

maakt met maar liefst drie artikelen. Van harte welkom Mirjam!


