
NAAR HUIS

Kalmerende stilte en bruisende rust

bij een rimpelloos meer in Zweden

Een ontwakend gevoel van lang geleden 

van kinderlijk zinderende levenslust 

Een energiestoot dwars door me heen 

Een imposante rotswand in het avondlicht 

Zachte zoute tranen op mijn verwonderde gezicht  

De aarde en mijn kloppend hart zijn één 

Ik voel me een geborgen kind

voortgekomen uit de grote Moeder 

dat haar weg naar huis weer vindt.

Nanette Hagedoorn
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